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Welkom 

Openingslied 689: 

 

1.Wat altijd is geweest, 
het waaien van de Geest 
gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin 
wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 
Die in de stilte sprak, 
het noodlot onderbrak 
en baande nieuwe wegen, 
Hij is nog niet verstomd, 
Hij zoekt naar ons, Hij komt 
in mens na mens ons tegen. 
 
2.Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, 
zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, 
zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 
3.Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, 
de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht, 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, 
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 
 



Groet: 
V. Onze hulp is de naam van de Eeuwige,  
A: schepper van Hemel en aarde, 
V. Die ons geschapen heeft naar zijn beeld,  
A. en ons zijn Geest heeft geschonken  
V. om in vuur en vlam te staan 
A,  ontsteek in ons het vuur van uw liefde 
V. zodat we aanstekelijk zijn 
A: Kom in ons midden, God, en adem ons open 
V. en zegen ons met het licht van uw aanwezigheid. 
A. Amen 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding op het thema 
 
Lied 680  
 

 

2.Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 



3.Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 
4.Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 
5.O heilige Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
Kyriegebed 
 
Kyrie eleison (3x), Christe eleison (3x) Kyrie eleison (3x)  
 

 
 
 

 
 
 
Lied 150b GVL 150II 



 
Als een vogel 
 
Een vogel, ze broedt 
op de waterbaren. 
zweeft boven de chaos,  
tijdloos,leeg en woest. 
Ze zucht en ze zingt, 
moeder van de schepping, 
brengt ter wereld 
wat het woord ten leven roept. 
 
Zij klapwiekt en vliegt,  
rust waar het haar goeddunkt. 
Licht is zij, nabij, 
dan weer hoog in de lucht.  



Zij huist in de schoot, 
heet het wonder welkom, 
onbevroede krachten 
brengt zij aan het licht.  
 
Zij danst in het vuur; 
wie haar ziet, verbaast zich. 
Tong en taal wekt zij 
waar dorre doodsheid heerst. 
Zij zet ons op weg, 
schenkt haar goede gaven,  
niet te kooien, klein te krijgen, 
onverveerd. 
 
Kom, heilige Geest, 
Stuwkracht, God ten diepste, 
liefdesgave, hartenkreet 
en laatste zucht. 
De sleutel ben jij, 
open ons de Schriften: 
waai, waai, nieuwe wind, 
waai schoon, wek levenslust.  
 
John. L. Bell, vertaling Andries Govaart 
 
Schriftlezing: Johannes 7: 37-39 
 
Lied 672: 1,2,4 GvL 628a: 1,2,4 
 
 

1.Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 

2.O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 



O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 
4.Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij ’s Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus’ beeld, 
door woord en brood en wijn. 
 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-18 
 

Lied 681 
 
 

 

Kom heilige Geest, 
ontsteek het vuur van uw liefde. 
 

Overweging 



Pianospel 

Lied 702 zanggroep 

 

2.Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: 
talen om te spreken 
van Gods levensteken. 
Woord dat klopt en vindt gehoor. 
 
3.Geschenk uit de hemel, mensen van vuur, 
door de Geest bewogen 
met Gods rijk voor ogen. 
Kom, vervul ons, Geest, dit uur. 
 

Onze handen 

Handen die wenken- 
een groet van genegenheid. 
Handen die strelen 
en geven geborgenheid. 
 
Handen die werken 
en spreken van zorgzaamheid. 
Handen die rusten 
en weten van openheid. 



Handen die beven 
en spreken van angst of haat. 
Handen als vuisten 
tot oorlogsgeweld in staat. 
 
Handen die schikken 
een band van genaakbaarheid. 
Handen die vlechten 
een krans van verdraagzaamheid.  
 
Handen gegeven 
om naaste van jou te zijn. 
Handen gezegend 
tot delen van brood en wijn.  
 
Jan van Opbergen 
 

Aankondiging van  de collecten en inzameling  

Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed 

Gesproken acclamatie:  

Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen 

Gezongen Onze Vader lied 1006 

 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 



en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
 
Wit 
Als ik van u moet spreken, 
doe ik alle mooie woorden weg 
ik wil maar liever weinig zeggen 
ik wil maar liever kale woorden zeggen 
wat arme kale stenen, dat is mijn verhaal 
mooie woorden denken alleen aan zichzelf, 
ze weten van dienen niet 
de goede woorden zijn arm en naakt 
als Franciscus 
ze zijn trouw 
enkele goede woorden, dat is genoeg 
want er mag niets komen tussen u en mij 
eigenlijk wil ik liever met u zwijgen.  
 
J.C. van Schagen 
 

Lied 687 

1.Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
 
 
 
 
 
 



2.Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3.Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 

Ga weer op weg 

Ga weer op weg, je hart vol licht, 
geboren uit het Vergezicht 
dat open bloeit op elk moment 
waarop je echt je Zelf herkent. 
 
Bewaar de stilte die geneest 
en adem vrede door God’s Geest,  
heb mededogen met wat leeft 
en ga een weg die toegang geeft.  
 
God geve jou een overvloed 
aan liefde ,wijsheid, vrede, moed; 
doordat Hij -wat jou ook bezwaart- 
de Vlam diep in jouw hart bewaart. 
 
W, Edwin van Kol 
 
Wegzending en Zegen 

A:  Amen 3x (Lied 431c) 

Pianospel 
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